
Rode Koralen 
(Rote Korallen) 
(Rosso corallo)  

Rode koralen der zee 
Brengen geluk aan ons twee 
Ik draag ze trouw 
Want eens word ik je vrouw 
Ik hou zo, ik hou zo van jou 
 
Neen, geen gouden ringen 
En witte parels 
Draag ik als we dansen gaan 
Maar toch zal ik stralen 
Liefste, jou koralen 
zullen duizend malen mooier staan  
 
Rode koralen der zee 
Bracht je van ver voor me mee 
Met eigen hand, vond jij ze in het zand 
Heel diep op de bodem der zee 
 
Rode koralen der zee 
Brengen geluk aan ons twee 
Ik draag ze trouw 
Want eens word ik je vrouw 
Ik hou zo, ik hou zo van jou 
 
Midden in de lente 
Gaan wij zamen trouwen 
Klokken jubelen het uit 
Wat ik dan zal dragen 
Mag je mij niet vragen 
Maar, ik ben beslist de mooiste bruid.  
 
Rode koralen der zee 
Bracht je van ver voor me mee 
Met eigen hand, vond jij ze in het zand 
Heel diep op de bodem der zee 
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